
Lichaam en geest, twee handen op één buik

Wat je hoofd denkt, voelt je lichaam.
Wat je lichaam voelt, weet je hoofd. 
Blijdschap maakt je stap lichter.
Beweging maakt je hoofd stiller. 

Zorg voor je lichaam
en je geest klaart op.
Zorg voor je geest
en je lichaam vindt rust. 

Elke gedachte heeft een echo in je lijf.
Elke beweging laat een spoor na in je hoofd. 
Ze dragen elkaar zacht.
Ze houden elkaar vast.

Lichaam en geest zijn twee handen op één buik. 
Schouder aan schouder
voor een leven in balans. 

Hartelijk welkom bij onze 
maandelijkse online 
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