
Ik hou van buiten, dat ligt in mĳn natuur 

Kom mee naar buiten. 
Voel de wind jagen, hij waait alles schoon. 
Alle muizenissen weg.
Een klare hemel. 
Een helder hoofd. 
Zo buiten, zo binnen.
 
Kom mee naar buiten. 
Naar het strand, waar de hemel de horizon raakt. 
Uitzicht geeft inzicht.
Zie de golven spelen,
Ze ebben je zorgen weg. 
Zo buiten, zo binnen.
 
Kom mee naar buiten. 
Zie de wolken schuiven, ze hebben geen haast. 
Ze blijven nog even hangen om de zon uit te blazen. 
Hun gloed zet de dag in vuur en vlam. 
En mij ook. 
Zo buiten, zo binnen. 

Ik hou van buiten, dat ligt in mijn natuur. 
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