Breek het ijs, zo bloeit er iets moois

Breek het ijs, maar doe het zachtjes.
Met een lief woord, een klein gebaar.
Aandacht, een oprecht “Hoe gaat het?”
maken het leven minder zwaar.

Breek het ijs, maar doe het zachtjes.
Zeg “Wat doe jij het toch goed”.

Met een fijn en teder pluimpje

kietel je een glimlach op iemands snoet.

Breek het ijs, maar doe het zachtjes.
Plant een zaadje moois en liefs.
Zo bloeit er in jouw binnentuin
Een heerlijk boeketje positiefs!
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