
Vul leegte met liefde

Als het even moeilijk gaat
Als je mist, mankeert, niet ziet, niet weet
Waarheen, waarom, waartoe, met wie

Als je barst van de leegte 
Als niets je hele leven vult
en je verlangt naar zin
 
Laat me dan je leegte delen
Gewoon door hier bij jou te zijn

Misschien vind ik niet de juiste woorden
Maar ik voel, ik loop even met je mee

En komt het niet goed, dan wordt het wel beter
Met een blik, een omhelzing, aandacht en troost
 
Leegte vul je met liefde
Gewoon door er te zijn
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