
Ook op de donkerste plekken
kan je lichtpuntjes ontdekken

Het zijn donkere tijden.
De energiecrisis, de oorlogen om de hoek, de stijgende armoede… hoe blijven we 
geloven in het licht? 

Weet dat een buurman die je groet of een heerlijke pot soep die je deelt je blij 
kunnen maken. Geniet van een handdruk of een omhelzing. Van een gulle lach. 
Van een dank je wel omdat jij lief was.

Besef dat de zon elke dag de moed heeft om op te gaan.
Laat het duister niet winnen. Trek je op aan klein geluk.
Want ook op de donkerste plekken kan je lichtpuntjes ontdekken.


