
Wens geen sterkte, geef kracht.

Iemand die het moeilijk heeft, iemand die iemand verloren heeft, 
iemand die het niet meer ziet zitten, iemand die in het donker woont, 
iemand die geen uitkomst ziet, we wensen zo iemand vaak sterkte. 
Sterkte om verdriet te boven te komen. Sterkte om problemen op te lossen, 
sterkte om opnieuw het licht en de zon te zien.

Zo werkt het niet. 

Iemand die het moeilijk heeft, heeft jou nodig. 
Jouw kracht, jouw schouders, jouw handen, jouw hart, jouw luisterend oor.

Deel je draagkracht. Maak sterk.


