
Vergeten we niemand?
 
Na een crisis willen we graag weer dromen. 
Nadenken over wat de toekomst brengt. We zijn benieuwd naar wat er ons 
nog te wachten staat. We maken nieuwe plannen, proberen onszelf heruit te 
vinden om straks sterker te staan.

Kijk ook achterom.
Want na het straatapplaus en de warme golf van solidariteit is het leven niet 
zomaar beter voor iedereen. En heeft niet iedereen de kans en kracht om 
weer te dromen. Wie al achterop hinkte, doet dat nog steeds. Wie geen 
dak boven zijn hoofd had, slaapt nog steeds onder de sterren. Wie een 
onveilige thuis had, woont niet plots in een droomgezin.

Laten we niemand vergeten.
Want dat waren ze al.


