
Gun elkaar wat ademruimte

Jij bent jij.
En dat is heerlijk.
Dat jij bent wie je bent.
En dat jij anders bent dan ik en alle andere anderen.

Jij bent jij.
En dat is heerlijk.
Neem je eigen ruimte in.
Adem in en uit.
Laat ons de lucht koesteren die zuurstof geeft.
Het heldere water dat ons een spiegel voorhoudt.

Samenleven is de aarde koesteren.
En de ander laten zijn wie hij is.
Gun elkaar die ademruimte.
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Lees ook wat de spreuk van deze maand betekent voor Naïma, 
Thomas en Franky op pagina 1 van ons ZIN magazine.


