
Waar wacht je nog op?

Wat zou jij doen als je wist dat je nog maar een jaar te leven had?
Wat staat er dan op je lijst?
Wie wil je graag terugzien?
Waaraan wil je tijd besteden?
Welke droom wil je realiseren?
Wat wil je achterlaten op de wereld?
Hoe wil je herinnerd worden?
Wie wil je geweest zijn? En hoe?

Lees jezelf je lijstje voor.
Wat doet er voor jou écht toe?
Waar wacht je nog op?

Sta op.
Neem een kleine stap.
Doe iets.


