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Soms is het beste antwoord een vraag.

De dichter Rainer Maria Rilke onderhield een bijzondere briefwisseling met
een jonge, twijfelende en beginnende dichter. Wat hij toen aan Kappus
schreef, aan het begin van de twintigste eeuw, is vandaag nog even waar.

Heb je vragen lief

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,

als kamers die gesloten zijn.

Of als boeken in een volslagen vreemde taal.
Zoek nog niet naar antwoorden.

Die kunnen je nog niet gegeven worden,

omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.

Het gaat erom alles ‘te leven’.

Leef nu de vragen.

Misschien zul je dan geleidelijk,
zonder het te merken,

jezelf, ooit op een dag,

in het antwoord terug vinden.
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