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Vandaag, 1 juli 2022, zou Phil Bosmans 100 jaar zijn geworden. U kent ongetwijfeld
zijn spreuk: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf'. De spreuken van Bond zonder
Naam mogen, net als zoveel van zijn ander werk, Vlaams Cultureel Erfgoed
genoemd worden. Phil Bosmans was behalve een visionair ook een luis in de pels.
Daarom betoogt Bond zonder Naam-directeur Barbara Torfs dat het hoog tijd is om
de boodschap van Phil Bosmans opnieuw radicaal in de samenleving uit te dragen.
In woord en daad. Het is aan ons allen om niet aan de kant te blijven staan maar om
vanuit onze eigen kracht zélf ook bij te dragen aan een betere wereld.

In het boek ‘In liefde weer mens worden’ uit 1979 benoemt Bosmans de problemen

van de tijd, de oorzaken van wat hij het ‘failliet van een beschaving’ noemt.

We staan voor een enorme uitdaging
die een even enorme omschakeling vraagt

in ons denken, voelen en willen.

Kunnen we daarvoor afscheid nemen
van macht en bezit, geld en comfort?
Durven we opstaan voor meer menselijkheid

in de politiek en economie?

Geloven we in een nieuwe samenleving?



Phil Bosmans legde decennia geleden al de vinger op de etterende wonde en
vroeg aandacht voor al wie en al wat niet gezien werd in de samenleving. Hij stond
aan de wieg van tal van sociale initiatieven die vandaag niet meer weg te denken
zijn binnen het sociale landschap. Denk aan het eerste vrouwenvluchthuis (Home
Anne-Frangoise), het eerste maatwerkbedrijf (Werkhuys Min), het pionierswerk rond
begeleid wonen voor ex-gedetineerden (Hotel Min), de eerste sociale kruidenier, de
eerste standplaats voor Roma. Bosmans vroeg aandacht voor wie zich bewoog in de
marge: gedetineerden, verslaafden, thuis- en daklozen, voor psychisch kwetsbaren,
voor mensen op de vlucht. En voegde de daad bij het woord. Waar de politiek niet

volgde, nam hij z&If het heft in handen.

Vandaag zeggen wij opnieuw bij heel
wat zaken: “Dit kan niet voor ons.”
De overbevolking in verschillende
gevangenissen, polarisatie in  het
maatschappelijke debat en op sociale
media, waanzinnige wachtlijsten voor
mensen met een handicap of mensen
met een psychische kwetsbaarheid,
stigmatisering van mensen op de vlucht,

beschamende armoedecijfers...

Daarom zullen we de komende jaren meer dan ooit de Phil in ons aanspreken. We
zullen problemen blijven benoemen en bespreekbaar maken. En zelf in de praktijk
brengen waarvoor we staan door mensen in armoede en op de vlucht bij te staan,
door te verbinden met gedetineerden en ex-gedetineerden, door lokale activiteiten

te ontplooien die de samenleving warmer maken.

Phil Bosmans signaleerde in 1982 al dat er te weinig gelukkige mensen zijn. Hij
luisterde elke dag naar verdwaalde, ontspoorde, gebroken en verschopte mensen.
Naar zieken, bejaarden en eenzamen. ‘lk heb’, schrijft hij, ‘geluisterd naar mensen te
midden van de welvaart, die hadden wat ze wensten en konden kopen wat ze
droomden en die ongelukkig daar zaten met de woorden: het zegt mij niets meer, ik

ben alles beu.’

En het was toen ook al maar al te duidelijk dat wij mensen niet zullen overleven
dankzij welvaart en comfort, niet dankzij wetenschap, techniek of de wonderen van

de elektronica.



Maar hoe dan wel?
Behalve de radicale luis in de pels, is Bond zonder Naam, in navolging van Bosmans,

ook de radicaal zachte verbinder.

Phil Bosmans geloofde voluit in de kracht van liefde. Liefde die de basis vormt van
ons groeien als mens. Daarom draagt BZN in alle activiteiten liefde uit. Mensen

graag zien, daar draait het om. En de rest volgt dan vanzelf.

Liefde is als het zonlicht.

Als je er veel van hebt,

kan je veel missen.

Maar als je de liefde moet missen,

mis je alles.

Phil Bosmans geloofde ook rotsvast in de kracht van woorden. Woorden die raken
kunnen mensen in beweging zetten. Ze houden je een spiegel voor. Ze doen je
even stilstaan en nadenken over hoe we met elkaar omgaan. Daarom dat de
maandelijkse spreuken nog steeds de kern vormen van ons werk. Ze klinken
misschien wat wollig in onze oren soms. Maar dat deert ons niet. Omdat we ervan
overtuigd zijn dat radicale zachtheid noodzakelijk is in een wereld die alleen maar

verhardt.

Phil Bosmans geloofde ook steevast in de kracht van elke mens zelf: “Mensen gaan
weer dromen van een toekomst die ze zelf in handen kunnen nemen”, schreef hij.
En dat is vandaag wat wij vanuit Bond zonder Naam meer dan ooit willen uitdragen:
we zullen het samen moeten doen.

We kunnen niet blijven wachten op dralende ministers, treuzelende structuren,
onbesliste administraties, we kunnen niet blijven wachten totdat de wereld zichzelf
redt.

Daarom roepen we jou en jou en jou vandaag, op deze bijzondere dag, opnieuw op
om je bij ons aan te sluiten. Je hoeft daar niets voor te doen. Je hoeft daar niets
voor te betalen. Je mag erbij zoals je bent. Bond zonder Naam is een verbond van
en voor naamlozen. Van en voor iedereen die gelooft in die ene spreuk waarmee

het hele verhaal begon: Verbeter de wereld, begin bij jezelf!
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